INTRODUCTIE

LIER - Met de Fé als wandelgezel
Volgens de legende lag St.-Gummarus aan de oorsprong van het ontstaan van het Kempische stadje Lier. Historici zien het lichtjes anders en beschouwen de Franken als stichters van een stad die reeds in 1212 stadsrechten verwierf en uitgroeide tot een bloeiend centrum van lakennijverheid.

DAMME - Er zit vaart achter Lamme Goedzak
Er is in West Vlaanderen allicht geen landschap aan te wijzen dat rekreatief zo goed bekend is als de Damse Vaart. En terecht! Wandelen, fietsen, hengelen, zwemmen, schaatsen, ... het kan allemaal in het unieke kader van het kanalenlandschap tussen Brugge en Sluis.

HASSELT - Intiem, gezellig en vooral beelderig
De oude Hasseltse binnenstad heeft amper 800 m doorsnede. Toch heeft de kleinste provinciehoofdstad van Vlaanderen, binnen die beperkte ruimte een verrassend patrimonium opgebouwd.

CHIMAY - Kasteelstad in de laars van Henegouwen
Het Henegouwse stadje Chimay ligt als een kleinood in een kathedraal van bossen. Er is een schitterend kasteel, een vreedzaam en mooi centrum en een stevige collegiale Saint-Pierre et Saint-Paul. En toch geniet Chimay vooral bekendheid dankzij het aroma van het plaatselijk tappistenbier.

DURBUY - Het spirituele platform van een Ardennenstad.
Het Luxemburgse Durbuy wekt graag de schijn het kleinste stadje op het laagste platform (= de materiële wereld) te zijn, terwijl de volgelingen van de plaatselijke Radhadesh-beweging bevrijding zoeken op het hoogste platform (= de spirituele wereld). Durbuy, stad van hoogten en lagen.

MALMEDY - Karnaval in het kerkelijk vorstendom
In de Oostkantons ontdekt men drie stadjes, een handvol dorpen, vennen, bos, moerasland, wild in november en de geur van rustiek houtvuur. Schilderachtig is het lappendeken rond Malmédy, waar de vele toeristen graag langlaufen.

VLAANDEREN

LIER - Met de Fé als wandelgezel

Zimmertoren
Lier weet altijd hoe laat het is. Dat heeft het te danken aan de befaamde Louis Zimmer, uitvinder en horlogemaker. In de historische Corneliustoren  kan u de wonderklok met haar 93 wijzerplaten en veertien automaten bewonderen. Verschillende verschijnselen van het heelal worden aangeduid.
· De uurindeling.
· De temperaturen.
· De watergetijden.
· De schijngestalten van de maan.
· De tekens van de dierenriem.
· Het verloop van de zonnecirkel met de zondagen en de dagen van de week.
· De omwentelingen van de aardbol.
· De staat der maanden.
· De vier jaargetijden.

Begijnhof
Het beroemde begijnhof is vaak door Timmermans beschreven. Rond 1700 leefden in het Lierse begijnhof nog 300 begijntjes onder leiding van de grootmeesteres. Het laatste begijntje overleed in 1994 in een rusthuis.
U treft hier in de verschillende straatjes op houten panelen een prachtig geschilderde kruisweg aan. Het was de bedoeling dat Felix Timmermans die zou schilderen, maar de Fé zag hiervan af omdat hij in een strijd met de pastoor verwikkeld raakte. 

Timmermans
Vlakbij het begijnhof, in nummer 11, had Timmermans zijn eerste werkkamer. In de Grachtkant staat een lange rij prachtig gerestaureerde huisjes, waar zich verschillende kunstschilders hebben gevestigd. In het hartje Begijnhof, in de Hellestraat, in nummer 6 werd geschiedenis geschreven. Hier kreeg juffrouw Symforosa een roos van Martienus. Aan de overzijde, in het kleinste huisje van het begijnhof, het Ruusbroechuisje, stichtten Timmermans, Van der Hallen en Flor Van Reeth de Pelgrimsbeweging, een vereniging van kunstenaars die zeven jaar zou standhouden. Op nummer 24 woonde Matantje, een legendarisch vrouwtje waaraan Timmermans ook een verhaal wijdde. 

Liers vlaaike
Dit is een streng bewaard geheim. Noch de bakker, noch de Lierse patissiers laten iets los over de exacte samenstelling van deze specilaiteit. Tot in de 18de eeuw bestonden deze regionale fruittaartjes uit een pruimenbrij. Zelfs koning Leopold II mocht bij zijn bezoek aan Lier wel van deze ‘nobele koek’ proeven, doch moest horen dat het recept ‘un secret’ was. Onze sappige Felix Timmermans omschrijft het als gevolg daarvan als ‘DE koninklijke vlaai’.


DAMME - Er zit vaart achter Lamme Goedzak

Natura
Een natuurlijke site palmde de oude stadswallen achter de O.L.Vrouwekerk in. De plek vormt een uitgelezen pleisterplaats voor de zeldzamen moerasvaren, kamvaren en het blaasjeskruid en fungeert als broedplaats voor riet- en moerasvogels.

Musea
Damme moet je vooral zien. Het gotische stadhuis dateert uit 1464 en het 15de eeuwse stadsuurwerk is nog steeds intakt. Op het pleintje staat nog een middeleeuwse waterput. Van grote historische waarde is eveneens het 15de eeuwse huis St.Jan, een in Brugse stijl getimmerd pand. Een muzeum om langere tijd in te vertoeven is het Sint-Janshospitaal, opgericht in 1249. De O.L.Vrouwekerk stamt uit de 13de eeuw. Zowel bij het in- als uitwandelen van de stad markeren de oorspronkelijke kadestenen aan de rede van weleer.

Aktiva
Er zijn verschillende nevenvormen van toerisme omdat het landschap er zich toe leent. De Riante Polderroute (44 km lang) slingert doorheen polderlandschappen, doet oude havenstadjes aan, gaat langs de Zwinstreek en het kananlenlandschap van de Damse Vaart. In Lapscheure moeten de fieters eigenhandig het overzetbootje hanteren. Er wordt nog gewerkt aan 22 fietsroutes, sommige ook grensoverschrijdend. De formule 'Grenzeloos Bourgondisch' is een fiets-vierdaagse en viernachtse doorheen de leukste plekjes van noord-westelijk Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

Horeca
Damme is met zijn vijftigtal restaurants uitgegroeid tot een aards paradijs. Je kan van Damme proeven in zijn kleine bistrootjes en gereputeerde tempels. Voor de fijnproevers is er het korte of lange Lamme Goedzak-weekend. Een boer gooide zijn 18de eeuwse boerderij open voor toeristen die van rust en een eerlijke keuken houden.
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Jenevermuseum
Gezien de faam die de stad met de jenever verwierf, mocht een nationaal jenevermuseum hier beslist niet ontbreken. Dat kreeg een onderkomen in de voormalige en grondig gerestaureerde stokerij aan de Witte Nonnenstraat. De stokerij beleefde haar hoogtepunt even voor de eeuwwisseling, maar werd ontmanteld in 1956. Een originele stookinstallatie toont er nog het volledige produktieproces van de korrel tot de borrel. Uiteraard eindigt het bezoek in het proeflokaal, waar een pittige borrel wacht.

Andere musea
Een bezoek aan de toren van de Sint-Quintinuskathedraal loont beslist de moeite. Daar bevindt zich het beiaardmuseum. Van hieruit kunt u zich ook begeven naar het klokkenplatform dat bij goed weer een indrukwekkend panoramisch uitzicht biedt.
Overigens is de kathedraal niet de enige belangrijke kerk in de stad. Maar ook de O.L.Vrouwkerk, waar tal van herenhuizen met opmerkelijke gevels staan, verdient een bezoek. Ze bezit een resem waardevolle kunstschatten, die sinds de opheffing van de abdij hier een onderkomen vonden.

Vele beeldjes
Hasselt heeft niet de mystieke uitstraling van Brugge, noch het verleden van Antwerpen of Gent; maar het oogt stemmig en intiem. Waar u in de binnenstad ook rondloopt, telkens weer zullen verrassende, meestal bronzen, beelden opdagen. Hendrik en Katrien, volgens de legende de eerste inwoners van Hasselt, zitten op een bank op de Grote Markt. Het beeldje dat pronkt aan de fontein 'Het Borrelmannetje', beeldt de kringloop van graan, jenever, vee en grondontginning uit. 

Japanse tuin
Vanaf 1995 bezit Hasselt een nieuwe grote attractie van formaat. In een groene oase werd de grootste en vooral meest authentieke Japanse tuin in Europa aangelegd. In een domein van 2,5 ha kan u heerlijk onbekommerd wandelen in een tuin die volgends de strenge traditie van de Saku-teiki tuinen is aangelegd, naar het model van de vermaarde 17de eeuwse theetuinen. Van groot belang is het evenwicht tussen de lege delen van de tuin en de gedeelten waar aandacht trekkende elementen zijn aangebracht.

Lekkernijen
We kunnen Hasselt niet verlaten zonder snel nog in de binnenstad enkele typische lekkernijen aan te schaffen. Als ouderwets maar degelijk gelden beslist de Hasseltse speculoos en het vinstermieke en vinsterpieke. Maar ook de hazelnoottaart en de flensjes laten zich heerlijk smaken. En wat is er zaliger dan onder een stralend zonnetje op een terrasje te genieten van een Hasseltse koffie of een jeneverborreltje?

WALLONIË
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Ligging
In de uitgestrekte laars van Henegouwen, geprangd tussen de Franse grens en de provincie Namen, zitten een paar leuke stadjes en een pluk natuur verborgen die aan de aandacht van veel toeristen ontsnappen. La botte du Hainaut is nochtans op een voortreffelijke leest geschoeid; hij is als een milde en zachte inleiding op de ongeschaafde Ardennen en hij bleef nagenoeg volledig gevrijwaard van enige industriële verminking.

Kasteel
Chimay was één van de hoofdsteden van de twaalf pairschappen van Henegouwen. Het mat zich grote allures aan en zette die om in de taal van de architectuur. Zo kijkt Chimay tegen een juweel van een kasteel aan, dat door de prinsen van Chimay neergepoot werd. Tot vandaag zijn er ook gesmaakte en bejubelde muziekfestiviteiten in deze nauwkeurige kopie van het paleistheater van het Franse Fontainebleau.

Saint-Pierre et Saint-Paul 
Chimay en de prinsen van de Croy, stad en geslacht zijn onlosmakend met elkaar verbonden. De collegiale Saint-Pierre et Saint-Paul bevat aldus veel praalgraven. Het bezit een 13de eeuws koor, een schip uit de 14de eeuw en een toren uit de 18de eeuw. De klokketoren is bolvormig. Slag om slag druipen de klanken over de fraaie oude huisjes, eertijds bewoond door de heren directeuren van de hoogovens.

Trappist
De vermaardheid van Chimay is op flessen getrokken die via de zeven zeeën de wereld rondreizen. Bron van deze geslaagde marketingtechniek is de abdij van Notre Dame de Scourmont, gesticht in 1871 door de monniken van de Westvlaamse Sint-Sixtusabdij, daarbij aangemoedigd door de prinsen de Croy. Een terrasje meepikken op het marktplein en genieten van een frisse Chimay en een schep Chimay-kaas is een 'must'. Zij helpen de ontgoocheling wegslikken betreffende de ontoegankelijkheid van de abdij.


DURBUY - Het spirituele platform van een Ardennenstad.

Ville fleuri
Durbuy zet zichzelf graag in de bloemetjes. En dan liefst in de vlijtige liesjes. De rode kroonblaadjes hangen in wolken over de bogen van de rue Compte d'Ursel en drijven wuivend over balkons en uit vensters en ramen. Eind augustus bloeit hier trouwens in een geweldig bloemencorso de apotheose helemaal open, gelijktijdig worden 2.000 bloemtuilen onder de bezoekers uitgedeeld. Durbuy, bloem van een stad?

Handel
Het middeleeuwse stratenpatroon leent zich uitstekend voor het opzetten van allerlei handeltjes, aktiviteiten die aan een middeleeuws karakter beantwoorden ware het niet dat met strengere hand gewaakt zou mogen worden over een zekere authenticiteit. Sinds jaar en dag staat Durbuy nochtans hoog aangschreven voor haar zorgzaam toebereide ambachtelijke produkten. De smaak van het bier, dat gebrouwen wordt in 'La ferme au Chêne', voert ons terug naar de 16de eeuw. Monsieur Bartholomé houdt dan weer ateliers open waar vruchtenjammen en geleien op een naar verluidt onbevlekte artisanale wijze ingekookt worden. De traditie van het bedrijf is bijna een eeuw oud en suddert in koperen pannen. Vrij nieuw is de belangstelling voor de strip en het stripfestival begint het karkter van een traditie te krijgen, doordat enkele drijvende krachten daar elke editite weer voor tekenen.

Ourthe
Durbuy laaft zich gulzig aan de zegeningen van de Ourthe. In een van de bochten zont een moderne sportaccommodatie die ter plekke veel mogelijkheden biedt en een uitgebreid aanbod heeft voor watersporters. Sportievelingen kunnen hier tevens de afvaart van de Ourthe aanvatten. 

[bookmark: radhadesh]Radhadesh
De geestelijke leefgemeenschap Radhadesh telt ongeveer 80 leden en bevolkt sedert een flink aantal jaren het Château de Petite Somme. Bezoekers worden in dit spirituele centrum ingewijd in de geschiedenis en levenswijze van de eeuwenoude religieuze traditie, ze krijgen toegang tot de bibliotheek en kunnen in de marmeren tempelzaal beleven hoe de toegewijden Krishna verheerlijken en dienen. Er is een park, een boetiek met muziek, wierookstokjes, literatuur, kaarsen, enz. en een vegetarisch restaurant.


MALMEDY - Karnaval in het kerkelijk vorstendom

Kiosken
Malmédy is een leigrijze stad, gewapend tegen het verleden en tegen de meest onbarmharige winters. En toch heeft ze iets dat uitnodigt en verwarmt. Een van de behaaglijkste hoekjes is alvast de place Albert I, een plein dat om een oude obelisk uitgegoten lijkt. Andere pleinen liggen rond muziekkiosken of versmallen tot straatjes die een heel speciale sfeer uitademen. Op de place Saint-Géréon staat een muziekkiosk met een ouderwets puntdak, geschraagd door knobbelige betonnen zuiltjes, die zich bovenaan als boomkruinen vertakken.

Konflikten
Onder het fraai golvende en meest oostelijke tapijt van België gaat een nochtans woelige geschiedenis schuil die reeds begon in 648 en een hoogtepunt kende tijdens het zogenaamd kerkelijk vorstendom met de abten van Malmédy en Stavelot. Dat hun wereldse belangen vaak in konflikt traden met hun spirituele waarden en dat het onder hun beide monnikengemeenschappen heel vaak tot scherpe broedertwisten kwam, daar keken de ingezetenen van het vorstendom nauwelijks van op. De Franse revolutionairen zouden tenslotte de macht van de kloosters breken.

Kathedraal en abdij
De koperen koepels van de kathedraal prikken in het zwerk en bezoekers zullen in vervoering staan voor de virtuositeit waarmee de kansel en de biechtstoelen pralen, alsook voor de artistieke pracht van de zilveren relieken. Boven het portaal, gevat in een driehoek waaruit vergulde stralen sproeien, staart het Alziend Oog naar Malmédy. De abdij is grotendeels gerestaureerd, een niet onaardige tour de force waarbij de grootse tijden van weleer uit hun sombere schaduwen oplichten.

Karnaval
Zijn de donkerste winterdagen voorbij, dan maakt Malmédy zich op voor het karnavalsgebeuren, een regionaal feest met internationale uitstraling. In de annalen staat dit karnaval reeds vermeld in 1666. De echte feestelijkheden gaan in op zaterdag voor Vette Dinsdag; het stadje is dan vervuld van schetterende fanfaremuziek. Op zondag krijgt het feest een eerste uitloper in de Grand Tour de Parade. De Hafuettes, de Hârlikins, de Long Ramons, de Sâvadges Cayets en de Pierrots maken iedereen zot van vreugde. Op maandag wordt de kater weggelachen via de rôles, een vorm van straattoneel. Maar ook deze toneeltjes zijn slechts vingeroefeningen voor het grote werk dat op dinsdag volgt, wanneer gemaskerde wezens alweer zingend en joelend het staatbeeld veroveren en onveilig maken. Heel Malmédy danst, juicht en brult.

